Het is weer herfst !!!
Alle blaadjes veranderen van kleur.
En de wind kan heel hard waaien,
zo hard dat de blaadjes van de bomen vallen.
Het kan ook regenen hoor,
maar dat vindt Puk niet erg hij vind de herfst leuk.

Puk gaat vandaag naar het bos.
He wie zit daar nou op de grond ?
“Hoi meneertje eekhoorn” zegt Puk
Wat ben je aan het doen ?
“Ik speel met een dennenappel” zegt de eekhoorn.
“Zijn er nog meer dieren in het bos ?” vraagt Puk

Als Puk verder loopt ziet hij drie mooi vlinders.
Een rode, blauwe en een oranje.
“Hoi vlinders waar gaan jullie naar toe ?”
We spelen tikkertje met elkaar, roepen de vlinders.
Puk ziet een spannende brug zou hij erover heen durven ?
Ja hoor Puk klimt zo naar de overkant.

Aan de overkant van de brug staat een hele grote boom.
In die boom hangen heel veel kastanjes.
Puk vindt er een heleboel op de grond.
Hij wil ze pakken maar dan ineens…… “Auw”
Er prikt iemand in zijn vinger…….Dat is een egeltje. 
Hallo egeltje mag ik een paar kastanjes ?
Ja hoor dat is goed.

Het heeft geregend in het bos,
er liggen hele grote plassen water.
Puk ziet boomstammen in een plas, 
daar kan hij mooi overheen klimmen.
Dan springt er ineens een haas voorbij.
“Puk heb jij de vos gezien ?” vraagt de haas
we spelen samen verstoppertje, maar ik kan hem niet vinden.
En jullie …………




Puk wil even uitrusten en zoekt een rustig plekje.
Onderweg heeft hij allemaal rode besjes geplukt.
Dat vinden de dieren vast lekker.
De eekhoorntjes en de vogeltjes komen allemaal bij Puk zitten,
en eten hun buikje rond.
“Puk mag ik er ook een paar” vraagt een hertje.
Natuurlijk, Puk geeft ook besjes aan het hertje. 
Die zijn heerlijk !!!

In de verte ziet Puk schommels 
Puk rent er naar toe en gaat schommelen.
Hij kan het al goed hoor.
Puk gaat heel hoog en hard.
Alle dieren komen bij Puk kijken.
“Puk doe je voorzichtig” roepen ze in koor.

Op de terugweg komt Puk een eekhoorntje tegen, 
die vraagt of hij verstoppertje wil spelen.
“Ja hoor” zegt Puk dat wil ik wel.
Het eekhoorntje telt tot 10 en Puk gaat zich verstoppen
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10
Kunnen jullie hem misschien vinden.

Het is tijd om naar huis te gaan.
Puk speelt nog even in een grote berg bladeren.
Hij zoekt een mooi blad uit om mee naar huis te nemen.
Een grote rode die vindt hij mooi.
Hij neemt ook herfst spulletjes mee naar school.
De juffen maken dan een mooie herfst tafel. 


